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Algemeen

 
Het voorjaar hangt in de lucht. We 

hopen hier samen met de kinderen van 

te kunnen genieten. Ook Pasen komt 

dichterbij. Op 27 maart vieren we dit 

feest op school met de kinderen. 

 
Kind op maandag 

Thema vanaf 5 februari: Kom tot leven! 

Misschien zegt of denkt u het weleens, over een kind of een 

volwassene in uw omgeving: ‘Kom tot leven!’ Eigenlijk is dat een 

gekke uitspraak. Want leven, dat doe je of dat doe je niet. Hoe kun je 

dan tot leven komen? Vaak bedoelen we ermee dat iemand wat 

meer energie zou kunnen tonen, wat meer inzet om iets te bereiken. 

In de Bijbel gaat het ook veel over leven. En dan niet alleen over wel 

of niet ademhalen: het gaat ook over wat echt leven inhoudt.  

 

Toen Jezus op aarde was, vertelde hij 

over goedheid en geluk, over 

vertrouwen en verbondenheid. Met die 

waarden kom je echt tot leven. En het 

goede nieuws is: God helpt mensen 

daarbij! 

 

Hoewel Jezus liefde en rechtvaardigheid 

predikte, kreeg hij zelf te maken met 

haat en onrecht. Het ging zover, dat hij 

gedood werd aan het kruis.  
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Maar op de derde dag, zo vertelt het Bijbelverhaal, riep God Jezus opnieuw tot leven. 

De steen voor het graf werd weggerold. Daarmee werd een nieuw begin gemaakt – 

niet alleen voor Jezus, maar voor alle mensen die zoeken naar het echte leven. Dat 

mogen we vieren met Pasen. 

Hoewel Jezus liefde en rechtvaardigheid predikte, kreeg hij zelf te maken met haat en 

onrecht. Het ging zover, dat hij gedood werd aan het kruis. Maar op de derde dag, zo 

vertelt het Bijbelverhaal, riep God Jezus opnieuw tot leven. De steen voor het graf 

werd weggerold. Daarmee werd een nieuw begin gemaakt – niet alleen voor Jezus, 

maar voor alle mensen die zoeken naar het echte leven. Dat mogen we vieren met 

Pasen. 

Naast de Bijbelverhalen, gesprekssuggesties en werkvormen biedt Kind op Maandag 

voor deze periode ook een nieuw prentenboek aan met het Bijbelse paasverhaal. In 

de bovenbouw kunnen de kinderen kennismaken met de Matthäus Passion van 

Johann Sebastian Bach. Een aantal stukjes van dit beroemde muziekstuk zijn vertaald 

in kindertaal, zodat kinderen ze goed kunnen volgen. 

We hopen op een inspirerende en mooie veertigdagentijd en Pasen! 

 

Speciale aandacht  

Nieuwe leerling 
 

In groep 1 verwelkomen wij (binnenkort) Hette. 

We wensen je een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op 

de Ds. Hasperschool.  

 
Pannenkoekendag  

Vrijdag 15 maart is het Nationale Pannenkoekendag en daar doen we natuurlijk graag 

aan mee.  

Via Social Schools heeft u de vraag gekregen of u 

pannenkoeken wilt en kunt bakken. Doet u mee? We gaan 

uit van ongeveer 2 pannenkoeken per kind. Mocht dit niet 

voldoende zijn om de eetlust van uw kind te stillen, geef 

dan gerust nog een boterham mee. 

 

 



 
 

  

 

  

 

  

Schooltennis 

Vandaag hebben groep 4/5 en 6 tennisles gehad en over een aantal weken zullen 

ook groep 7 en 8 tennisles krijgen. Voor deze groepen staan buitenlessen gepland. 

Week van het geld 

Van 11 t/m 15 maart 2024 is de 

volgende editie van de Week van 

het geld! Met het thema ‘Hoe ben 

jij je GELD de BAAS?’ leren de  

leerlingen hoe ze een ware ‘baas’ 

kunnen worden over hun eigen 

financiën. Wij doen mee! 

Grote Rekendag 

20 maart is de Grote Rekendag, dit jaar is het thema 

‘Gegevens gesnapt’. De Grote Rekendag is een dag voor 

groep 1 t/m 8 die helemaal in het teken staat van 

rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en 

speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen 

meer is dan alleen sommen maken en een dag die laat 

zien hoe leuk rekenen kan zijn.  
 

De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende reken-

wiskunde-opdrachten, deze keer over data en statistiek.  

Allerlei reken-wiskundige vaardigheden komen aan bod, zoals zelf data verzamelen, 

ordenen en verbanden leggen.  

We openen de Grote Rekendag ‘s ochtends met elkaar om 8.30 uur op het 

schoolplein. Van harte welkom! 

 

Studiedag 28 maart 
Op donderdag 28 maart is er voor het team een studiedag gepland. De kinderen zijn 

dan vrij van school. 

 

 

 

 



 
 

 

   

  

Aanmelden broertjes en zusjes 

Heeft u thuis een zoon of dochter die 

aankomend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u 

hem of haar dan inschrijven? Zo krijgen 

we een goed beeld hoeveel kinderen er 

volgend jaar in de kleutergroep komen. 

Het inschrijfformulier kan door de directeur aan een oudere broer of zus mee worden 

gegeven of u kunt deze op afspraak bij de directeur afhalen. 

Kerk-School-Gezinsdienst 

Zondag 17 maart is de Kerk-School-Gezinsdienst. Iedereen is van harte welkom! 



 
 

 

 

 

Ouderbijdrage en schoolreisje 

Binnenkort ontvangt u een bericht waarin wordt gevraagd de vrijwillige 

ouderbijdrage in combinatie met de kosten voor het schoolreisje te 

betalen. Er zal hierin worden aangegeven om welke bedragen het gaat. Dit 

kan per groep verschillen, omdat de kosten van het schoolreisje 

verschillend zijn. U ontvangt een betaalverzoek via Social Schools wat u 

met Ideal kunt betalen.  

Cultuur 

Dinsdag 19 maart en donderdag 21 maart heeft groep 5 t/m 8 een 

workshop bospoppen maken. Op 19 maart zijn de groepen 5 en 6 aan de 

beurt en op 21 maart groep 7 en 8.  

De kinderen maken een bospop en moeten daarbij een script schrijven, het 

verhaal wordt later uitgespeeld in de eigen groep. Het is een creatieve, 

maar ook een taalactiviteit.  

Woensdag 27 maart gaan de groepen 5 t/m 8 naar het Posthuis theater in 

Heerenveen voor de voorstelling Gozert.  

 

Agenda 

• Ma. 11 t/m vr. 15 maart: Week van het geld 

• Wo. 13 maart.: Verjaardag juf Jannie 

• Vr. 15 maart: Pannenkoekendag  

• Wo. 20 maart.: Grote Rekendag 

• Vr. 22 maart.: Schooltennis groep 7 en 8 

• Wo. 27 maart.: Paasviering 

• Do. 28 maart.: Studiedag, kinderen zijn vrij 

• Vr. 29 maart t/m 1 april: Vrij i.v.m. Goede vrijdag en Pasen 

• Di. 2 april: Verjaardag juf Greetje 

• Vr. 5 april: Haspernieuwsbrief 8 en Schoon belonen groep 6 
 
 
Voor een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar verwijzen we 
naar de activiteitenkalender op de website. Hier vindt u de meest actuele 
informatie. 
 
 

  

Ds. Hasperschool       -       De Stringen 3       -       8491 HA Akkrum       -       hasperschool@pcboleeuwarden.nl        -      www.hasperschool.nl 

 

mailto:hasperschool@pcboleeuwarden.nl


 
 

 
 

Ingezonden 
 

Palmzondag 

 24 maart 2024  

 

Het is bijna alweer zover, over een paar weken nodigt de 

Palmpasencommissie elk kind van het OBS en CBS uit voor de 

Palmpasenoptocht op 24 maart. Maar het feest begint al eerder! 

 

Programma 

 

• Op donderdag 21 maart van 14.15 uur tot 15.15 bij  

Bakker Boonstra;  

- Broodhaantje bakken voor alle kinderen 

• Vrijdagmiddag 22 maart van 14.15 uur tot 15.30 uur in de Lantearne; 

- Versierde Palmpasenstok maken o.l.v. de Palmpasencommissie en 

kindernevendienst. Kinderen die thuis nog een stok of kruis hebben, mogen 

die meenemen. Heb je die niet, dan is er een stok of kruis voor jou in de 

Lantearne. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

• Zondagochtend 24 maart om half 10; 

- De kindernevendienst nodigt elk kind (met ouder) uit om haar of zijn 

Palmstok/-kruis tijdens de kerkdienst te laten zien.  

• Zondagmorgen 24 maart om 11.15; 

- Start Palmpasenoptocht bij hotel Goerres. Na afloop krijgt elk kind bij het 

laten zien van haar of zijn Palmpasenstok een heerlijk zakje met 

verrassingen!  

• Maandag 25 t/m  donderdag 28 maart 

- In de week na de Palmpasenoptocht kunnen de kinderen hun stok/kruis op 

school inleveren. Deze worden donderdag 28 maart door de 

Palmpasencommissie opgehaald, zodat wij deze volgend jaar weer kunnen 

hergebruiken. 

 

 

Hartelijke voorjaarsgroet van De Palmpasencommissie  

 

P.s. Ouders die willen meehelpen op de vrijdagmiddag in de 

Lantearne zijn meer dan welkom en kunnen zich aanmelden via 

nynke67@live.nl Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd😉 
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