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Algemeen

 
Alweer de laatste officiële nieuwsbrief van 

dit schooljaar. De tijd vliegt voorbij en over 

een paar weken staat de vakantie staat al 

voor de deur. We hebben van de 

schoolreisjes genoten en hebben nog een 

leuke week te gaan! 

 
Kind op maandag 

Thema vanaf 9 juni: Voel jij je goed? 

Met Pinksteren hebben we gevierd dat de leerlingen van Jezus de 

Heilige Geest ontvingen: Gods kracht uit de hemel. Jezus was niet 

meer bij hen, maar zij konden verder gaan met het vertellen over 

Gods liefde. In deze periode horen de kinderen hoe dat ging. We 

lezen over Petrus. Hij was tijdens Jezus’ leven al een belangrijke 

leerling en ging na Pinksteren het land in. Hij vertelde over Jezus en 

maakte zieke mensen beter. Ook lezen we over Paulus. Paulus heeft 

Jezus tijdens zijn leven niet gekend. Eerst was hij zelfs een 

tegenstander van de mensen die in Jezus geloofden!  

 

Maar nadat Jezus in een visioen aan hem 

verschenen was, werd ook Paulus een 

belangrijke verkondiger. Hij schreef ook 

brieven, die later in de Bijbel 

terechtkwamen. Zowel Petrus als Paulus 

merken ook dat hun optreden weerstand 

oproept. Ze worden gevangengezet, maar 

God vergeet hen niet. 
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In de weken net voor of net na de zomer (afhankelijk van de regio) lezen we twee 

afzonderlijke verhalen. Het eerste gaat over Nehemia, een profeet die in 

ballingschap leeft in Perzië. Als hij hoort over de verwoestingen in Jeruzalem, gaat hij 

terug. Samen met anderen herbouwt hij de stad. Het tweede verhaal gaat over 

Daniël. Ook al leeft hij in ballingschap, toch blijft hij trouw aan zijn geloof en aan 

zichzelf.  

Het thema van deze weken is: Voel jij je goed? De leerlingen van Jezus trokken de 

wereld in om die vraag te stellen en ook om er iets aan te doen als het niet goed ging 

met mensen. Ook voor ons, in de wereld van vandaag, is het belangrijk om te vragen 

of het goed met anderen gaat. En om er iets aan te doen als dat niet zo is; zo maken 

we samen werk van Gods liefde! 

 

Speciale aandacht  
 

Laatste schooldag  

Vossenjacht - laatste schooldag donderdag 10 juli 2025 

Het einde van het schooljaar… voordat we het weten is het weer zover! Ook dit jaar 

willen we afsluiten met de traditionele vossenjacht. 

De kinderen komen gewoon om 8.30 uur naar school. De vossenjacht is 

(voornamelijk) in Nes en duurt van 9.00 tot 10.45 uur. Om ca. 11.15 uur eten we 

samen patat en is er drinken voor de kinderen. Rond 11.45 uur nemen we buiten op 

het plein afscheid van groep 8 en andere kinderen die onze school gaan verlaten. 

Nadat we de kinderen hebben uitgezwaaid, kan iedereen naar huis voor een 

welverdiende vakantie. Ouders zijn van harte welkom om vanaf ca. 11.45 uur bij de 

afsluiting aanwezig te zijn. Wilt u met warm weer extra drinken aan uw kind 

meegeven? 

**Geheimhouding verzocht: vossen ** 

“Vos-zijn” houdt in dat u verkleed ergens langs 

de route bent. U wordt door de kinderen 

gevraagd of u een vos bent en u mag dan een 

handtekening zetten op hun ‘Vossenkaart’. De 

kinderen moeten tijdens de Vossenjacht zoveel 

mogelijk vossen proberen te vinden. Het 

verhoogt de feestvreugde wanneer uw eigen 

kind niet weet dat u een vos bent… 

 



 
 

 
 

 

       

 

 

 

  

Afscheid 
 

Alle leerlingen van groep 8 vertrekken natuurlijk na het einde van dit schooljaar. 

We gaan dan ook afscheid nemen van Daniël, Benyamin, Eline en Lysanne. Zij 

gaan verhuizen en gaan naar een andere school. We nemen ook afscheid van 

Roos, Fiene en Bram. Ook zij gaan naar een andere school. 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd op jullie nieuwe school! 

Juf Sara en juf Reinate zullen ons helaas ook verlaten na dit schooljaar. We willen 

hen en ook alle stagiaires bedanken voor alle inzet en gezelligheid. 

 

We zullen jullie allemaal missen en wensen jullie 

alle goeds!  

 
Nog meer afscheid 

 

Na 22 jaar komt er voor mij het moment om  

afscheid te nemen van de Ds. Hasperschool.  

 

Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt als leerkracht, waarnemend directeur 

en vooral als intern begeleider. 

In deze lange tijd hebben we samen veel meegemaakt, leuke en minder leuke 

dingen, maar ik vertrek vooral met veel goede en dierbare herinneringen. 

Ik ga de Ds. Hasperschool en iedereen die daarbij hoort, zeker missen. 

 

Voor mij ligt een nieuwe uitdaging als kwaliteitscoördinator op IKC Maxima in 

Leeuwarden, hier kijk ik ook naar uit. 

 

Ik wil het team, ouders en kinderen bedanken voor de fijne samenwerking en 

wens iedereen alle goeds toe voor de toekomst. Wilt u nog persoonlijk afscheid 

nemen, dan kunt u me de komende week op school even opzoeken. 

 

Reinate Dijkstra 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

    

  

Hutten bouwen 

Groep 1 t/m 4 heeft vandaag het thema Bouwen afgesloten met het bouwen van 

echte hutten op het plein, pardon, bouwplaats. Hier waren kavels verdeeld waarop 

de kinderen in groepjes een mooie hut konden bouwen. Er werd hard gewerkt 

door de kinderen, ouders en juffen met prachtige bouwwerken als resultaat. 

Iedereen die geholpen heeft met materialen en/of bouwen, bedankt!  

        

Doorschuifmoment 

Binnenkort kunnen de alle leerlingen van groep 1 t/m 7 alvast 

even kennismaken in hun nieuwe groep en met hun (nieuwe) 

juf of meester in wellicht een nieuw lokaal. Dit zal zijn op 

dinsdag 8 juli. Misschien even spannend, maar ook leuk! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

Coopersburg 

Groep 7 heeft op dinsdag 1 juli 

een excursie gehad in en rond 

Coopersburg. 

Anne Dijkstra en Appie Kamstra, 

van Stifting Akkrum Ald & Nij, 

hebben o.a. de zware brandkast 

en de regentenkamer aan 

ons laten zien. In deze oude 

kamer hebben we ook onze 

namen in het gastenboek mogen 

bijschrijven...  

In de koelte het mausoleum werd het verhaal van Frank Kuipers verder 

verteld. Dat de ochtend werd afgesloten met een verrukkelijk softijsje, 

was een extra verrassing! 

 

Agenda 

• Di. 8 juli: Doorschuifmoment 

• Di. 8 juli: Afscheid groep 8 

• Do. 10 juli: Vossenjacht 

• Do. 10 juli: Verjaardag juf Tetske 

• Vr. 11 juli: Verjaardag juf Hillie 

• Vr. 11 juli: ZOMERVAKANTIE (t/m 22 augustus) 

 
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
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